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Er liggen vier Russen op de loer
Heel de stad is in rep en roer

En niemand kijkt er nu nog stoer
Waar gaat het heen, hoe loopt dit af
Een enkling weet al: 't is onze straf

Altijd onheilskraaien bij een graf

Er zijn vier Russen in het land
Levensgevaarlijk! staat in elke krant
Heel de pers roept moord en brand
Alle mensen worden aangestoken
En ook al zit je diep weggedoken

Je laatste uur is wellicht aangebroken

Er staan vier Russen aan de grens
Gezien nog door geen enkel mens

Toch is de vrees al heel intens
Lege winkels, overvolle tassen 

Spaargeld, verstopt in de matrassen
Veler ogen puilen uit de kassen!

Vier Russen hebben de zaak opgelicht
Angstig houdt elk z'n ogen dicht,

Ze kunnen binnen op één straaltje licht.
En ze hebben een hold-up gepleegd
Scholen in een oogwenkje geleegd

Alle ZZP-ers weggeveegd

Vier Russen, door niemand ooit gezien,
Absoluut in minderheid bovendien

Hebben de beschaving in hun macht
Een schim, meer is er niet meer nodig

Want zelf nadenken? Da's zo overbodig!
Daarom heeft de kolder zoveel kracht.

Vier Russen hebben het volk verdoofd
Ze zitten gemetseld in ieders hoofd

Immers de wereld is zoals je haar gelooft.
Is er echt niemand meer met verstand
Wiens stoppen niet zijn doorgebrand
En die niet in de praatjes is verzand?


